
Jaarverslag jaar 2021 Vitus Tsjerke Tersoal               

 

Net als het jaar 2020 was 2021 een coronajaar: 
een jaar van plannen maken die dan vervolgens 
niet door konden gaan. 

De activiteitengroep van de Vituskerk, de 
“doendenkers”, hadden het hele jaar vol gepland 
met activiteiten waar maar een fractie van 
overgebleven is. 

 

Wat we wel hebben kunnen doen kunt u lezen in onderstaand verslag.  
 

In de zomer zijn we 8 weken in de weekenden open geweest in het kader van 
het “Tsjerkepaed”. Er was een expositie van portretten van dorpsbewoners. 
 
 
6 oktober hebben in het kader van de 
kinderboekenweek een activiteit gedaan. Boekbinden 
en schilderen na aanleiding van een verhaal. Er was een 
mooie groep kinderen aanwezig. Die onder het genot 
van drinken en koekje met een leuk eigengemaakt 
boekje naar huis zijn vertrokken.  
 
30 oktober is Piter Wilkens in de Vitus geweest voor een 
mooi optreden. Dit in samenwerking met de tuolle die 
zorgde dat er een drankje klaarstond in de pauze en na 
de tijd.  
Het was een bijzondere avond voor jong en oud.  
 
 
In de december maand hebben de lampen gebrand in 
de kerk, dit om in de donkere tijd wat licht te geven. 
Ook stonden er prachtige poppen van de kerststal voor 
het raam.  
 



 
 

Er vonden  begrafenisdiensten plaats. Door de corona mochten er maar een 
beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Onze kleine kerk gaf de beoogde 
intimiteit. 

Het “histoarysk doarpsargyf” heeft een vaste stek in de kerk. Regelmatig 
werken zij het archief bij aan de grote tafels die van hout van de kerkbanken 
zijn gemaakt.  

 

        

 

 


